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Zodra Nadia begon te spreken werd het doodstil in de ruimte. Iedereen luisterde aandachtig
en een enkeling knikte bij herkenning.
Nadia begon te vertellen hoe zij als Marokkaanse naar Nederland is gekomen. Als jong kind
was zij op school gewoon onderdeel van de groep, als een kameleon. Maar als ouder kind,
als puber, ging zij ontdekken. Zoeken. Wie ben ik? En zij kwam erachter: Ik ben een
Marokkaanse. Ik ben een Nederlander. Ik hoef niet te kiezen. Ik ben allebei! Ik heb mijn eigen
identiteit. 

Nadia vertelde dat 2 culturen zorgen voor uitdagingen én kansen en dat het er bij haar voor
gezorgd heeft dat zij zich flexibel kan opstellen en goed kan schakelen. Als leider zet zij haar
empathie en luisterskills in om mensen en gemeenschappen te verbinden. Biculturaliteit
zorgt voor een rijke mix van ideeën en perspectieven.

“Identiteit is niet iets wat jou beperkt, maar wat je kunt gebruiken
om je horizon te verbreden.”

De tips vanuit deze sessie: 

1 = geen. Wees daarom de + 1. 
Wees de buddy van die ene. 
Wees de brug tussen jouw cultuur en de ander.


